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108 yılda 408 milyon adım attılar-adım adım. 


> 2017'nin spordaki en büyük anlaşmaları. 
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Nuri Şahin, Harvard'a gidiyor. 
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Sürekli yükselen bir kariyer cenk tosun. 


> Hangi sponsor logo daha çok görünüyor Adidas vs Nike. 


Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi PwC'nin giyilebilir teknolojilerin geleceğini yansıtan araştırmasına göre 
2028 yılına kadar 75 milyon giyilebilir 
cihazın kullanılacağı öngörülüyor. 


İnsan bedeninin modifikasyonu (Bio-hacking), Şeylerin İnterneti (IoT), Yapay 


Zeka (AI) gibi birçok yenilik hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. 


Teknoloji, değişimin tetikleyicisi ya da sebebi değil değişimin ta kendisi. 


Teknoloji gelişiyor. Aynı zamanda geliştiriyor, değiştiriyor. 


Seyahat etmemizi, müzik dinlememizi, alışverişimizi, iletişim kurmamızı, çalışmamızı temelden değiştiriyor. Sizce spor tüm bu alanların dışında kalabilir mi? 


Teknolojiyi herhangi bir sektörün dışına koyan herhangi bir oluşum, herhangi bir ülke, herhangi bir organizasyon geri kalmaya mahkumdur. 


Burada önemli olan soru şudur: Biz bu 


değişimin neresindeyiz ve neresinde olmak istiyoruz? Takip eden mi yönlendiren mi, değişen mi değiştiren mi, üreten mi tüketen mi? Sporun içerisinde yer alan bir birey, bir kulüp başkanı, bir federasyon başkanı ya da sporu yöneten bir bürokrat, bir bakan olarak kendimize sormamız gereken en ağır sorulardan birisidir bu. 


İşte Sportup bu soruya ülke olarak en doğru cevabı verebilmenin kaygısıyla kuruldu. Türk Sporunu teknoloji, inovasyon, girişimcilik gibi alanlarda desteklemek için bir araya geldik ve hızla büyüyoruz. İlkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'de bir ilk olan Sportup Türkiye Konferansı, 39. Vodafone İstanbul Maratonunda gerçekleştirdiğimiz bir günlük Fikir Maratonu (Ideathon), Avrupanın en büyük, dünyanın sayılı Spor İnovasyon Merkezlerinden Olan Sport Experience ile ortaklık ve şu an okuduğunuz Sportup E-Dergimizi art arda geliştirdik. 


2018 yılı için hedeflerimiz büyük. Bu 
yıl çalışmalarımıza ek olarak Sportup Hızlandırıcı ve Kuluçka Merkezi'ni de dahil ederek ilerlemek istiyoruz. Bu süreçte sizlerin de katkılarını bir izleyici olarak değil takım arkadaşı olarak almak, Türk Sporu'nu uluslararası spor arenasında yarışabilir noktalara birlikte taşımak istiyoruz. 
Bu noktada her türlü katkınızı, eleştirilerinizi ve iş birliği önerilerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. 


Saygı ve sevgilerimizle. 
Murat Sancar 


Sportup/Kurucu Ortak murat©sportupturkiye.com 
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Facebook, Eurosport'un CEO'sunu transfer etti 
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Nuri Şahin Harvard'a gidiyor 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İsviçre devi ABB, Formula E'ye sponsor oldu 
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Markalar futbol forma sponsorlukları için çok büyük paralar harcıyor. Peki buna değiyor mu? 


Futbol formalarında yer alan logolar ve reklamlar için markalar milyonlarca dolarlık sponsorluk ücreti ödüyor. 
Peki bu ödenen rakamların karşılığını alıp almadıklarını nasıl bilebiliyorlar? 


Çok kolay olmasa da markalar sponsorluklarının return on investment (ROT) yani yatırım getirisini çeşitli mecralar için ölçümleyebiliyor. 


Bunu yapan firmalardan biri de Bran- 


dwatch. o Şirket 
Brandwatch Analytics ile Avrupa futbo- 


kendi geliştirdiği lunu 180 gün görsel olarak takip etti ve hangi spor ekipmanı üreticisinin ne kadarlık bir yatırım getirisi olduğunu hesapladı. 


Hesaplamayı şöyle yaptılar: 


Nike, Adidas, Puma ve Under Armour gibi dört büyük forma üreticisini mercek altın aldılar. Hangi sponsorluğunu daha büyük bir görünürlüğe sahip olduğunu ve hangi sponsorluğun daha çok yatı- 


rım getirisi aldığın hesaplamak için Twitter ve Instagram'daki görsellerden faydalandılar. 

Bu iki sosyal mecradaki her fotoğrafta formada yer alan markayı incelediler. 
Arsenal formasındaki bu Puma logosu gibi: 

Hesaplama yapabilmek için sponsorluk için hangi markanın ne kadar ödediğini de bilmeleri gerekiyordu. Bu yüzden Joma'nın sponsor olduğu Swansea City'yi ve sponsorluk için ne kadar aldığı tam olarak bilinmeyen Borussia Dortmund'u değerlendirme dışında tuttular. 


Clubs Pictured The Most Online 


CLUB SPONSOR 


Manchester United 


Real Madrid 


Barcelona 
Chelsea 
Bayern Munich 
AC Milan 
Manchester City 
Juventus 
Leicester 
Tottenham 
Roma 
Newcastle United 
Southampton nter Milan 


West Brom 


IMAGES 


A, 4,0573,34 


A, 2813944 


2,597,896 
2,421,346 
1,494,312 
1,093,410 
944,432 
920,610 
746,992 
699,790 
384,332 
249,222 


78,536 


Manchester United, Real Madrid'i neredey- yer almasa da oldukça iyi bir görünürlüğe 


se ikiye katlayarak en çok görsele sahip sahipler. 
olan kulüp. 

Manchester City, Inter Milan ve Juventus Peki yatırım açısından bakıldığında hangi rakiplerine göre daha aşağıda yer alıyor. marka daha iyi bir yatırım getirisi elde 


Leicester ve AC Milan Şampiyonlar Ligi'nde etti? 


Best Sponsorship ROJ 


CLUB SPONSOR SPEND. OMAGES GOSTPERİMACECE Leicester Puma - 1,000,000 384,332 2.60 
(0) PSG Nike - 19,000,000 2,597,896 731 
3 Arsenal Puma - 34,000,000 2,421,846 1242 
ö Roma Nike - 3,500,000 208,536 13.68 
© Manchester United Adidas - 75,000,000 4,057,334 14.03 
© ManchesterCity Nike - 15,000,000 746,992 16.78 
© AC Milan Adidas - 19,000,000 920,610 18.48 
ği O WestBrom Adidas - 2,000,000 84,598 20.08 
) Juventus Adidas - 20,000,000 699,790 20.63 
&  RealMadrid Adidas - 85,000,000 2813944 23.64 
Z Southampton Under Armor - 4,000,000 114,308 28.58 
Gi  NewcastleUnited Puma - 5,000,000 128,980 30.20 
© Chelsea Nike - 60,000,000 1,093,410 34.99 
© Bayern Munich Adidas - 65,000,000 944,432 38.76 
Ğ Barcelona Nike - 140,000,000 1494312 40.66 
: Tottenham Nike - 30,000,000 249,222 54.87 
Inter Milan Nike - 15,000,000 98,570 68.82 


Leicester ile sponsorluk imzalamak oldukça kârlı bir işe benziyor. Tabii ki kimse Leicester'ın şampiyon olacağını tahmin etmezdi. Bu yüzden Puma, görsel başına sadece 2.68 pound ödemiş oldu. 

Bir diğer tarafta Inter için Nike'ın ödediği ücret görsel başına 68.82 pound. 
Sosyal medyada bir görsel başına ödenen ücret ortalama 43 pound tutuyor. Elbette paylaşımlar, likelar ve yorumlar ulaşılabilirliği arttırdığından bu ortalamayı düşürüyor. 


Leicester ile sponsorluk imzalamak oldukça kârlı bir işe benziyor. Tabii ki kimse Leicester'ın şampiyon olacağını tahmin etmezdi. Bu yüzden Puma, görsel başına sadece 2.68 pound ödemiş oldu. 

Bir diğer tarafta Inter için Nike'ın ödediği ücret görsel başına 68.82 pound. 
Sosyal medyada bir görsel başına ödenen ücret ortalama 43 pound tutuyor. Elbette paylaşımlar, likelar ve yorumlar ulaşılabilirliği arttırdığından bu ortalamayı düşürüyor. 


Adidas - 14,100,000 


j Nike — 14,100,000 


Futbolcularla yapılan sponsorluk anlaşmalarına baktığımızda ise Messi ve Cristiano Ronaldo doğal olarak en iyi yatırımlar olarak görünüyor. 

Ortalama olarak Messi'nin görseli, Ronaldo'ya göre 2 kat daha fazla yer alıyor. 
Ödenen ücret hemen hemen aynı olduğu için de yatırım anlamında iki kat daha kârlı. 
Brandwatch'un araştırmasındaki diğer ilginç noktalara da bakmakta fayda var: 


SPONSOR SPEND (£) 


e 
P SPONSOR SPEND (£) 


Best Player ROl 


IMAGES COST PER IMAGE (£) 
934,482 15.08 
IMAGES COST PER IMAGE (£) 
403,506 34.94 


Puma bu analizde oldukça başarılı bir sponsor olarak görünüyor. Puma'nın görsel başına harcadığı para ortalama 13.62 
pound. Nike ise 45.53 pound harcıyor. Bunun sebeplerinden biri de Puma'nın formaların kollarına da logosunu koyması. 
Böylece bu gibi durumlarda da Puma logosunu görünür oluyor: 
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"Mesut Özil will leave Arsenal in January" - sawk at/Mesutleave Antonio Rüdiger "I've followed Arsenal since Henry & Bergkamp. | 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© 
Arsenal — Puma işbirliği 
Puma'nın Arsenal ile olan sponsorluk anlaşması oldukça kârlı görünüyor. 
Arsenal'e yılda 34 milyon pound ödeyen Puma en iyi üçüncü yatırım geti- g Arsenal FC © g risine sahip olan marka. Bunun sebebi serili ise Arsenal'ın goal gifleri. in 42) 
E200 114995 7441 
Elbette sponsorluk anlaşmalarında “Giflerde de yer alacağız” diye bir © madde olduğunu sanmıyoruz ama görünürlüğü arttırmak için harika bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. 
G Arsenal FC © y 


©Arsenal KOLASINACCCCCCCCILHAFCVCEFC © 1-1 © (82) 
17:43 - 06 Ağu 2017 
© 260 Tl6sa4ars5 9704 


Neymar etkisi 
PSG'nin Neymar'ı transfer etmesi Nike 


için müthiş bir görünürlük sağladı. 3 
Ağustos tarihinde paylaşılan her görsele kıyasla Neymar en çok paylaşılan isim oldu. Gün boyunca dakikada 142 tane tekil görsel pyalaşıldı. Bunda PSG'nin payla- 


şımlarında Nike logosunu da es geçmemesi önemliydi. Elbette bunun bilinçsiz bir şekilde yapıldığını kimse söyleyemez. 

Bu görsel tam anlamıyla bir viral oldu. 
Twitter'da 130 binden fazla kez paylaşıldı ve 188 milyon kişi gördü. Bu analizde bu rakamları yakalayabilen başka 


bir görsel bulunmuyor. 
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Adım Adım 10 yaşını doldurdu, 11'inci yaşına giriyor. İyilik Peşinde Koş platformu ile bugüne kadar STK'lara toplam 34 milyon liralık bağış yapılmasına besile oldular. Adım Adım'ın kurucu üyesi ve kaynak geliştirme sorumlusu Renay Onur, Sportup için 10 yılın 


özetini çıkardı. 


Adım Adım 10 yaşını doldurdu, 11'inci yaşına giriyor. İyilik Peşinde Koş platformu ile bugüne kadar STK'lara toplam 34 milyon liralık bağış yapılmasına besile oldular. Adım Adım'ın kurucu üyesi ve kaynak geliştirme sorumlusu Renay Onur, Sportup için 18 yılın özetini çıkardı. 
Adım Adım 11'inci yaşına giriyor. 
18 yıl önce bugüne baktığınızda 
bu noktaya ulaşabileceğinizi hayal ediyor muydunuz? Nasıl başla- 


mıştınız? 
Adım Adım 18 yaşını bitirdi ve 11'inci yaşımıza adım atıyoruz. Bu kadarını tahmin etmiyor - dum, daha doğrusu bu kadar ötesini hayal etmemiştim. Ben 2006 yılında koşacağım İstanbul Maratonu'nun 15 km etabını kendim için daha 


anlamlı kılmak istedim. Daha önce iki kere koşmuştum ve benim için daha anlamlı olsun istedim. Yurt dışında yapıldığını duyduğum yardımseverlik koşusu aklıma yattı ve kimin için koşacağıma karar vermek için internette aramaya başladım. Sonunda istediğim anlamda çalışan ve bana en sıcak yaklaşan derneği seçtim. 
İnanılmaz keyif aldım, kendi başıma koşmuştum ve üçüncü bitirişim olmasına rağmen bittiğinde duygu yoğunluğundan ağlıyordum. Sanki bitiş çizgisine desteklemek için koştuğum engelliler ile birlikte girmiştik. 

Aynı zamanlarda Itır da Amerika'da bir otobüs durağının üzerindeki reklamdan etkilenip Lösemi hastaları için maraton koşmaya karar veriyor ve yardımseverlik koşusu yapıyor. 
İkimiz de yaşadığımız bu tecrübeyi daha fazla kişi yaşasın ve SIK'lar daha fazla kaynak edinebilsin diye medya aracılığı ile kendimizi 


ve amacımızı duyurunca altı kişi birbirimizi bulduk ve çalışmalar başladı. 1 seneyi aşkın yol planımızı amacımızı vizyonumuzu tartıştık ve 2008 Mart ayında ilk toplu yardımseverlik koşumuzu yaptık. 


18 yılda kaç adım atıldı? Ne kadar 
yardım toplandı? Sizce yeterince 


adım atıldı mı? 
Sizin için ilk defa hesapladım sayısını. 19 
yılda 480 milyon adım atmışız. Bugüne kadar 15 
bin kişi 22 bin kere yardımseverlik koşusu yaptı ve attıkları adımlar ile 48'TI aşkın SIK'ya 
320 bin kişinin 34 milyon TL bağış yapmalarına 
vesile oldular. 
Bence 18 yıl için yeterince Adım atıldı. Bu adımlarla 500 bin kişilik bir iyilik ailesi oluştu ve birbirine sadece bununla bağlandı. 
15 bin gönüllü koşucu — harekete geçirdikleri 
320 bin kişi ve bu bağışlarla hayatlarına umut 
katılan 156 bin canlı. 


Adım Adım hangi STK'la- 


ra yardımda bulundu? 
Adım Adım 12 farklı alanda faaliyet gösteren 48'I aşkın SIK ile koşu arkadaşlığı yaptı ve yapıyor. İlk günden beri STK'lardan tek şey istedik. Şeffaf olun, bağışçılarınıza ve hatta bağış yapmak isteyenlere hesap vermekten gocunmayın. 
1.5 yıldır STK seçme stresinden de kurtulduk artık Adım Adım bağışçı haklarını imzalayan ve Açık Açık platformuna giren bütün STK'lara açık. 
Bu sene yine Nisan ayında başvurmuş bütün STK'lara çağrıya çıkaca- $ ğız. 
18 yıl önceki koşulara katılımlar ile bugünkü katılımı kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 
Tam 108 kat büyüdük. 2008 İstanbul Maratonu'nda 74 kişi koşmuş, 758 kişinin 130 bin 
TL bağış yapmasına vesile olmuştuk. 2017 
İstanbul Maratonu'nda 7,900 kişi koştuk, 
185 bin kişinin 18 milyon TL bağış yapmasına vesile olduk. 


Bilmeyenler için yardım koşuları- nın işleyişini açıklayabilir misiniz? 

Kişi bir yarış seçer, kendine uygun antrenamını belirler, ardından adımlarını kimin için atacağına karar verir yani projesini seçer. Yarışa iki hafta kala kampanyasını başlatır yani bütün çevresine kampanyasını duyurur, yarış bittik- ten 2 hafta sonra kampanya biter. Bütün bu aşamalarda Adım Adım hem gönüllü koşucuya hem de Stk'ya destek olur. 

Koşu dışında insanları harekete geçirebilecek hem spor hem de yardım anlamında başka bir branş düşünüyor musunuz? Bisiklet veya yürüyüş gibi.. 

Düşünüyoruz fakat henüz koşu bile Türkiye'de çok az yapılan bir spor. Düşünün geçen sene Amerika'da 508 bin kişi maraton koştu. Türkiye'de 3008 kişi. Dikkatinizi çekerim nüfuslarımıza arasında 5 kat var. İşin ilginci İstanbul 

Maratonu'na katılıp 8 km 18 km koşanlar bile 

maraton koştuğunu zannediyor. Daha yolumuz 

uzun. 
Artık koşmak yaygınlaşan bir eylem. Uygulamalar insanların ne kadar koştuğunu gösteriyor ve bir motivasyon oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Koşmak insanın çocukluğuna dönmesidir — yürümeyi öğrenir öğrenmez koşmaya başlarız ama çevremiz bizi hep durdurur aman koşma düşersin. 
Koşmak insanın vücudunu tanımasıdır — hangi tempo bana uygun, hangi tempoda kalbim ne kadar hızlı atıyor, b. Koşmak yalınlıktır — belki de yüzb. meden sonra en az malzeme ihtiyacı . olan şey, yüzme gibi de değil her an her yerde yapabilirisin. 
Koşmak oOodoğayı o hissetmektir, şehri tanımaktır — koşarken farkın- da varmadığımız yerleri görürüz şehri daha iyi tanırız, şehrin içinde ve etrafındaki yerleri öğreniriz. Şehri daha çok severiz. 

Koşmak daha sağlıklı olmaktır — koşmak vücudun her bir kısmı için sağlık demektir. 

Bunların hepsini yapan ne olsa yaygınlaşır. Koşmak inanılmaz bir şey. 


— 


Futbol dünyanın en çok kazandıran sporlarından biri. Ama kadınlar Için pek de öyle görünmüyor... 


Kazanç ve kariyer çerçevesinde kadın futbolu 


Uluslararası Futbolcular Birliği Federasyonu (FIFPro) kadın futboluyla ilgili detaylı bir araştırma yaptı. 2017 FIFPro Global Employment Report isimli raporda kadın futbol- 


cuların yaşadığı zorlukların altı çizildi. 


Kadın futbolunda kariyer istatistikleri 


Ge 7069 Ss 034 


Oyuncuların yüzde 69'u 18-23 yaş arasında Oyuncuların yüzde 84'ü bir okul bitirdi. 
Yüzde 3O'u ise üniversite mezunu. 


12 Ay & 600 


Kadın futbolcuların ortalama sözleşme Kadın futbolcuların ortalama aylık kazancı. Kadın süresi. ©47'sinin ise bir sözleşmesi futbolcuların yüzde 5O'si ise futboldan bir kazanç bulunmuyor. elde etmiyor. 
İ 64/ İK, 690 

O O 
Dünyadaki kadın futbolcuların yüzde 47'si Kadın futbolcuların 90'ı kariyerini erken futbolla beraber eğitime de devam ediyor. sonlandırabileceğini söylüyor. 


30'u ise futbol dışında başka işler yapıyor. 
Kaynak: FIFPro 


FIFPro'nun raporu gerçekten de kadın fut- 


boluna dair çok önemli ayrıntılar içeriyor. 3.608 profesyonel kadın futbolcunun katılım gösterdiği araştırmada öne çıkan bulgular şu şekilde: 


Profesyonel olarak tanınmıyorlar Kadın futbolcular, futbol endüstrisini yönetenler tarafından profesyonel olarak tanınmıyor. Hatta kendileri bile kendilerini profesyonel futbolcu olarak tanımıyor. Bu da kadın futbolculara uygun haklar ve koruyucu kurallar getirilmemesini sağlıyor. Oyundan erken kopuyorlar Araştırmaya katılan kadın futbolcuların yüzde 98'ının futbol kariyerlerini erken sonlandırmak için bir sebebi var. 


Ödeme yok, varsa da düşük veya geç.. 


Araştırmaya katılan kadın futbolcuların yüzde 49.5'i kulüplerinden ödeme alamıyor. Bir çoğu ise çok düşük ücretler alıyor. Ödeme alan oyuncuların yüzde 60'ı ise aylık ortalama 680 dolar kazanıyor. Ayda 


4 bin dolardan fazla kazananlar çok küçük bir azınlık. Kadın futbolcuların yüzde 37'si ise ödemelerini gecikmeli alıyor. 


Yarısının sözleşmesi yok 


Kadın futbolcuların sadece yüzde 53'ünün bir kulüple sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesi olan oyuncuların yüzde 15'i nasıl bir tür sözleşmesi olduğunu bilmiyor. Milli Takımlarda forma giyen oyuncuların sadece yüzde 9'unun bir sözleşmesi var. 


Milli gurur faturaları ödemiyor 


Milli takım oyuncularının yüzde 35'i milli takımlarından ücret alamıyor. Ödeme alanların yüzde 38.5'i ise ödemelerini geç alıyor. 


Ödül paraları yeterli değil 


Araştırmaya katılanların yüzde 66'lı turnuvalardaki ödül ücretlerini yeterli bulmuyor. Turnuvalarda erkek futbolu ve kadın futbolu arasında ödül olarak dengesizlik bulunuyor. 


Milli takım mı kulüp mü? 
Oyuncuların yüzde 38'unun fikstürü kulüp ve milli takım fikstürleriyle çakışıyor. 
Kadın futbolcular zor bir karar vermek sorunda kalıyor. FIFA'nın milli takım maçlarının tarihlerini koordine etmek durumun- da. 


Ayrımcılık ve taciz 
Kadın futbolcuların yüzde 17.5'i cinsiyet ayrımcılığına uğradığını söylüyor. Yüzde 5.4'ü homofobiye, yüzde 4.5'i ırkçılığa ve yüzde 3.5'i de tacize uğradığını söylüyor. 


Çocuk sahibi olmaya destek yok Kadın futbolcuların sadece yüzde 2'si çocuk sahibi. Yüzde 47'si ise aile kurmak 


için futbolu erken bırakmayı düşünüyor. 


Şikeye karşı önlem alınması gerekiyor 


Kadın futbolunda şikeye dair pek bir koruma yok. Araştırmaya katılanların yüzde 5'i kendilerine şike teklifi ile gelindiğini söyledi. Özellikle ödemelerini geç alanlar hedef olarak görünüyor. 


Çift kariyer çok yaygın 


Katılımcıların yüzde 33'ü futbol dışında başka işler yapıyor. Yüzde 46'sı ise bir yandan öğrenim görüyor. Sebep olarak kadın futbolu çok az kazandırıyor. Bir diğer yandan da bu veri sporun başka kariyerlere izin verdiğini gösteriyor. 


Facebook spor yayıncılığı için 2018'e çok hızlı başladı. Son olarak bu işten 


çok iyi anlayan bir ismi, Eurosport'un 


CEO'su Peter Hutton'ı yayın yöneticisi olarak göreve getirdiler. 


Facebook, Peter Hutton'ın önderliğinde 9 
16 


Şubat'ta katılımın son bulacağı Premier Lig yayın hakkı ihalesinden bazı maçları almaya çalışacak. 6 milyar poundluk ihalenin sonucunda Premier Lig'in 2019- 
22 sezonlarında yayınlayacak kurum belli 
olacak. 


ABD'nin ücretli MW platformu Disco- 


very'nin bir kanalı olan Eurosport, Pe- 


ter Hutton'ın etkisiyle 10C'den 1 milyar euroluk bir anlaşma ile Avrupa kıtasındaki Olimpiyatlar'ın yayın haklarını almıştı. 

Dünyada 2 milyar kullanıcısı olan Face- 


book, 2017'e MLS, Meksika Ligi ve bazı şampiyonlar ligi maçlarını yayınlamaya başlamıştı. 

Artık önümüzdeki yıllarda maç için televizyonun karşısına geçmek yerine facebook'a bakacağız. 


2017'nın en buyuk anlaşmaları 


2017'yi kapatıyoruz. Bu yıl spor endüstrisinde büyük işler kapatıldı. Özel- 


likle Çin'in futboldaki atılımları spor endüstrisinde kapitalin akış yönü ile ilgili olarak bir takım değişikliklerin habercisi oldu. 


Fomula 1 el değiştirdi 
2017 büyük bir gelişme ile başladı. Ocak 


ayında Bernie Ecclestone 48 yıldır elinde #orm/o 4 bulundurduğu Formula 1'ı Liberty Media'ya 


LIBERTY MEDA CORPORATION FORMULA 1 8 milyar dolar karşılığında sattı. 


Alibaba Olimpiyatlar'a sponsor oldu 
Alibaba Group Holding, 10C ile 808 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma Olimpiyat tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu. 


Şampiyonlar Ligi yayınının değeri 

i - katlandı 

.#rSport.f a BT Sport Mart ayında Şampiyonlar Ligi ve 

Yi Avrupa Ligi'nin yayın haklarını 1.44 milil yar dolar karşılığında uzattı. 2013'ten bu 


yana yayın haklarına sahip olan BT Sports daha önce ödedikleri fiyatın yüzde 33 üstüne çıktı. 


Li 


xI 


Me zin iy '; 


Çin'den Dünya Kupası'na sponsorluk ES UEFA gelirlerini arttırırken FIFA da boş 1 € a Ek dg kalmadı. Çinli elektronik firması Hisen- ç b se 2018 Dünya Kupası'nın resmi sponsoru olduğunu açıkladı. FIFA Dünya Kupası için ilk tüketici ürünleri üreten bir elektronik firması sponsor olmuş oldu. Wanda'dan sonra da FIFA Dünya Kupası'na sponsor olan ikinci Çin şirketi oldu. Hisense'ten sonra | başka bir Çin markası VIVO da Dünya Ku- 


pası'na 450 milyon dolara sponsor oldu. 
Tencent Sports ve Mengniu Group, FIFA'nın 


diğer sponsorları oldu. 


Serie A'nın yeni yayıncısı: IMG IMG, RAT ile ortaklık kurarak Serie A'nın 
yayın haklarını aldı. Sezon başına 441 
milyon dolar ödeyecekler. 


TENİSCİM 


En kişisel tenis deneyimim 


O 


”— 


Siz yeter ki tenis oynamak isteyin 


Türkiye'de tenis oynamak isteyip de kort, partner veya antrenör bulmak zor iş. Bunu çözebilecek bir uygulama ise yakında geliyor.. 


Bu yaz düzenlediğimiz Sportup Türkiye Konferansı'na katılanlar arasında Cem Mildon ve ekibi de vardı.Mildon, oyuncu ve antrenör olarak tenis ile profesyonel olarak ilgilenirken Türkiye'de bu sporu yapmak isteyenlerin yaşadığı sorunlara bizzat tanık oldu. Genç girişimci Türkiye'deki tenis dünyasını bir uygulama altına topladı. Tenis oynamak isteyip de partner, antrenör, kort bulmakta veya bunların bilgilerine ulaşmakta zorluk yaşayanlar için Teniscim bir platform görevi görecek. 


Şu an için yatırım toplama aşamasında olan 


Teniscim'i, Cem Mildon anlatıyor: Kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Tenisle nasıl bir ilişkiniz var? 

Kişisel olarak tenis hocalığı ve profesyonel tenis oyunculuğu yaptım. Ardından 

bir takım problemler yaşamaya başlayınca, 

“Acaba herkes bunu yaşıyor mu?'' şeklinde 

araştırmalara başladım ve süreç gelişti. 

Tenis hocalığına Teniscim dolayısıyla ara 

verdim. Aslında uzun süreli ve ağrılı bir 

süreç olan Teniscim'in geliştirilme sürecinde kendi hayatımı Teniscim'in hayatı yaptım diyebilirim. Günün 10-15 saati Teniscim ve onunla ilgili konular ile geçi- 


yor. Hatta hiç ayrılmıyoruz diyebilirim. 


Neydi bu problemler? 
Bizim gördüğümüz problem, insanların tenisle ilgili yapabilecekleri şeyleri bir- 


çok farklı alanda yapamıyor olmasıydı. Buna partner bulma, hocaları inceleyip ona göre karar verememe, kortların ve kulüplerin bilgilerine ve yerlerine, özelliklerine, fiyatlarına erişme zorlukları dahildi. Bunları ''online'' olarak çözerken içeride en iyi şekilde halledilebilmesi için birbirini tamamlayan özelliklerle şu algıyı yaratmaya çalıştık: ''Tenis oynamak için her şeyi en iyi şekilde Teniscim'den yapabilirsiniz.'' 


sındayız. Teniscim'in büyümesi ve kitlelere ulaşması için yaptığımız harcamaların dışında birçok giderimizi minimize ederek ürün geliştirme sürecinde yaşanılan en büyük problemleri giderdik. Henüz tam olarak bir yatırım almadık ancak melek yatırımcılar ve melek yatırım ağları içerisinde önemli temaslar içerisindeyiz. Globalde önemli değerlere ulaşmak için bizim için paradan çok akıllı para denilen, bağlantıların ve ulaşılabilirliğin artmasıyla oluşan durum 


Teniscim'i biraz anlatabilir misiniz? Hangi ihtiyaca yanıt veriyor? 
Teniscim, iki senedir planlaması süren bir 


çok değerli. 


Yakın dönemde hedefleriniz neler? 


girişim. Teniscim, tenisin yaygınlaşması ve herkesin kolayca oyun partneri bulabilme- si için oluşturuldu. Tenisin her bileşenini bir araya getirir ve büyük bir sosyal platform haline gelir. Kişilerin problemlerini online ve daha önce görülmemiş inovatif özelliklerle çözerken, kurumsal olarak sunduğu çözümlerle de sağlam bir iş modeli üzerine gelişiyor. 


Teniscim, tenisle ilgilenen, tenis oynamak isteyenlerden, profesyonel seviyede oynayanlara kadar bütün seviyelerdeki tenis oyuncularına, tenis kortlarına ve kort sahiplerine, tenis hocalarına direkt olarak ulaşır. 


Teniscim'in bir alt girişimi olan teniscim- de.com, Teniscim gelişirken tenis dünyasına tanıtım yapmak ve tecrübemizi aktarmak amacıyla oluşturuldu. Her yaştan yazarları ile büyük bir komünitenin de sahibi. 


Şu an proje ne durumda? Ne kadarlık 


bir yatırım aldınız? 
Şu an MVP (Minimum viable product) aşama- 


Yakın dönemde büyük bir marka ile çalışmaya başlayacağız. Sektöre girişte pazara çıkış stratejilerinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve acele etmiyoruz. İnsanlara dokunabileceğimiz en değerli ve en önemli şey onların hayatlarına bir değer önerisi sunmaktır. Bu değer önerisini en doğru zamanda en iyi şekilde sunmayı planlıyoruz. 


Bugüne kadar İTÜ Çekirdek, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Habita gibi çeşitli kurumlarla iş birliği yaptık. Birebir görüşmelerimiz sonucu sunucu gibi giderlerimiz Microsoft ile 


birlikte uzun süreliğine çözdük. 


Tanıtımlarımızda Sportup'ın etkinliği ve şu an devam eden Türkiye İnovasyon Haftası gibi yerlerde yer alarak büyük bir gelişme gösterdik. Büyük markalar ile birçok görüşme yaptık ve ilerisi için çeşitli kampanyalar hazırladık. Bir girişimin gelişme sürecinde neredeyse oluşabilecek bütün sorunları yaşamış biri olarak hiçbir zaman vazgeçmedim ancak acele de etmedim. 


Dünyanın en büyük hazırlık maçı rehberi 


resmi bir hazırlık maçı organize etmek kulüpler için çok aybir iş değil. Bunu kolaylaştırmak için artık hazirlikmaci. 


com Var... 


Ocak ayına girildiğinde Avrupa'nın dört bir yanından futbol kulüpleri Antalya'da toplanıyor. Türkiye'nin hem tesis hem de iklim 


olarak kış kampları için Antalya şehri en çok tercih edilen lokasyonlar arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca da Antalya'da günde yüzlerce hazırlık maçı oynanıyor. 

Resmi bir organizasyon çatısı altında yapılmayan bu hazırlık maçlarını kulüpler için organize etmek başlı başına bir iş halini alıyor. Bir çok durumda da kulüpler yaşanan aksaklıklar nedeniyle hazırlık maçlarını eksik oynayabiliyor. 

Daha önce profesyonel bir futbol kulübünde medya ve basın direktörlüğü yapan Mehmet Öztürk kulüplerin hazırlık maçlarını daha kolay ayarlayabilmesi ve organize olabilme- si için Hazirlikmaci.com'u yarattı. 
Hazırlık Maçı'nın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını girişimci Mehmet Öztürk'ten dinleyelim.. 


Sizi tanıyabilir miyiz? Hazırlık Maçı'nı yaratmadan önce neler yapıyor - dunuz? 


88'li yıllarda bilgisayar kullanan bir ço- 


© hazirlikMaci.com 


cukken daha sonrasında da mesleğini yazılım ve internet teknolojilerine yöneltmiş ve neredeyse futbolla yaşayan biriyim. Yazılım ve futbol birleşince böyle bir fikir çıkıyor demek ki ortaya. 2011-2015 arasında da Süper Lig'de oynayan bir futbol kulübünde medya ve basın direktörlüğü görevinde bulundum. 


Hazırlık Maçı fikri nereden çıktı? 
2011-2015 yılları arasında görev aldığım futbol kulübünde, takım ile birlikte kamp- lara katılıyordum. Bazı zamanlarda özellikle yurtdışı kamplarında kamp acenteniz ile de sorun yaşıyorsanız hazırlık maçı yapacak lokal takım bulma ihtiyacı oluyordu ve bu gerçekten zor bir süreç idi. Benim de o zamanlarda aklıma gelmişti, böylesine bir bilgiyi veren bir sistem olsa futbol takım- 


Hazırlık maçlarını ve kamp dönemlerini planlayın... 


larına çok faydalı olabileceğini düşünmüştüm. 


Hazırlık Maçı'nı biraz açıklayabili misiniz? Tam olarak nasıl çalışıyor 


HazirlikMaci.com 'un birkaç rolü var aslında. Öncelikle dünyanın en büyük futbol 
lokasyon rehberi. Şu anda 48 ülkede 278 
lig'de 4408 takımın lokasyon bilgisini verebiliyoruz. Sitemizin girişindeki haritada bu takımların hepsi görülebiliyor. Türkiye'de BAL liglerine, örneğin Estonya 3'üncü Ligi'ne, İtalya 5'inci Ligi'ne kadar varan bir veri tabanımız var. Ayrıca bu takımların tüm iletişim bilgileri mevcut. Bu daha önce hiç bir araya getirilmemiş bir bilgi. 
Özellikle bu şekilde koordinat bazlı lokasyon bilgilerinin FIFA ya da UEFA'nın elinde 


de olduğunu sanmıyorum. 


Sonraki özelliği ise özellikle yaz ve kış kamp dönemlerinde Avrupa takımlarının kamp bilgilerini toplayıp bunları sitede kullanıcılara sunmak. Hangi takım, hangi tarihlerde hangi otelde kamp yapıyor. Bunun ilgi çekici bir bilgi olduğunu düşünüyorum. 


Bu bilgi ile birlikte kamp dönemindeki takımlar, hazırlık maçı arayışında olduklarında, bulundukları bölgedeki hem lokal takımları hem de o bölgeye kamp yapmaya gelen diğer takımları öğrenebiliyorlar. Sitenin bir diğer özelliği ile de, takımlar kendi kamp bilgilerini sisteme girebildikleri gibi, hazırlık maçı isteklerini duyurabiliyorlar. 


Sistem sadece futbol kulüplerine değil, kamp yapılabilecek otellere de hitap edi-Oteller ederek bu sistemde kendilerini tanıtabili- 


yor. kendilerini sisteme kayıt yorlar. 2015'te uzun ve hassas bir çalışma 
dönemi geçirdik. 40 ülke 278 ligde 4451 
takımın coğrafi bilgisi yanında tüm iletişim bilgilerini sisteme girdik. Bu veri tabanını oluştururken hiç bir hazır bilgi kaynağını kullanmadık ve tamamını kendi ekibimizle sisteme girdik. 


Ne kadarlık bir yatırım aldınız ve 


kimlerden yatırım aldınız? 

Melek yatırım olarak adlandırdığımız, yakın dostlar tarafından bir miktar yatırım aldık. Bu yatırım ile ilk kuruluş, sitenin geliştirilmesinde yer alan yazılım ekibi ve veri tabanımızı oluşturan ekibin maliyetleri ile yurt dışında gerçekleştirilen spor/futbol endüstrisi fuarlarına katılım maliyetlerini karşıladık. Hali hazırda yaz 


ve kış kamp dönemlerinde kamp bilgilerini toplayan bir ekibimiz ve onların da maliyetleri karşılanıyor. 


Startup'ın hangi aşamasındasınız? 
Artık faaliyet aşamasındayız. İlk yayınımızı 2016/2017 kış dönemi kampları ile başladık. 


toplam 254 kamp bilgisini verdik. 2017 yaz 


O dönemde Avrupa'da 224 takımın 


kampları döneminde de 274 takımın kamp bilgisini verdik. Şu anda 2017/2018 Kış kamp döneminin içindeyiz ve faaliyetlerimizi arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. 
Kısa vadede amacımız gelir elde etmekten ziyade, bu konuda dünyada akla gelecek ilk site olmak, globalleşmek ve işimizi iyi yapmak. Ama tabii ki bu durum gelir elde etmek istemediğimiz anlamına gelmiyor. 
Birkaç gelir modeli aklımızda var fakat ilerleyen süreç, orta vadede bu seçenekler arasında bize doğru gelir modelini göste- 


recek diye düşünüyorum. 


Hazırlık kampı için Türkiye'de bu lunuyor olmanız bir avantaj mı? 


Kesinlikle. Ülkemizde Antalya gibi bir değer var. Kış dönemi kamp bölgeleri arasında Avrupa'nın en iyilerinden. Hem iklim hem de yüksek kalitede tesisleşme açısından ülkemiz için de büyük bir değer. Bizim operasyonlarımız için de çok faydalı bir durum. 
Kulüplerin hazırlık kampı için Türkiye'ye olan eğilimleri sizce nasıl? 

Türkiye, hazırlık kamplarında Kış (Ocak-Şubat) dönemi için çok cazip. Antalya bölgemizin o dönemlerdeki sıcak iklimi ve dünya çapındaki tesisleri, Türkiye'nin bu dönemlerde Avrupa çapında popüler olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz iki yılda ülkemizde ya- 


şanan bazı olumsuz durumlar bu eğilimleri civarındaki baraj. Biraz da tatsız diyeazaltmıştı ama bu sene beklentiler yine en bileceğimiz 2016 ve 2017'deki sürecin yeüst seviyede. rine bu sene hedefler büyük. Ocak-Şubat döneminde Belek başta olmak üzere Antalya 

Bu geçtiğimiz iki yılda Türkiye ye- bölgesine 1500 ila 2000 takımın gelmesi 

rine hangi ülkeler tercih edildi? bekleniyor. 

Bunu geçtiğimiz iki kış döneminde gördük. 

Türkiye dışında ilk tercih İspanya oluyor. (o Hazırlık Maçı olarak orta ve uzun 

Ardından Portekiz, Kıbrıs ve Malta da bu Oo vadede hedefleriniz neler? 


sahnenin önemli aktörleri. Çok büyük ve Orta vadede hedefimiz, şu anda sadece Avmaddi durumu çok iyi kulüplerden Dubai'yi rupa olan veri tabanımızı Afrika ve Asya tercih edenler de oluyor. ile güçlendirmek. Bununla birlikte artık 


futbol profesyonellerini ve hizmetlerini Türkiye ve Antalya için hazırlık de lokasyon olarak vermek isitiyoruz. Uzun kampları önemli bir ekonomi oluştu- vadede ise amacımız futbol dışındaki spor ruyor. Sayılarla ilgili bir bilgi- dallarını da sisteme dahil edebilmek. 
niz var mı? 
Antalya'nın 2018 Kış dönemi hedefi, tepe noktası yaptığı 2015'teki 108 milyon Euro 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Avrupa Kulüpleri ge gerçek takımlar gerçek maçlar Kış Dönemi Hazırlık Kampları! — 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Kariyeri hep yükselişte: 


AN 


Cenk Tosun Everton transferiyle kariyerinde çok önemli bir basamağı daha çıkıyor. Tosun'un zirveye trımanışına tanık 


oluyoruz... 


Gaziantepspor, 2011-12 sezonu ara transfer döneminin son günlerinde Eintracht Frankfurt'tan Cenk Tosun isminde bir genci aldığında pek fazla dikkat çekmemişti. 
Bundesliga'da hiç maça çıkmamış, kadroya girememiş bir oyuncuydu. Gaziantepspor 'un yabancı sınırlaması 


nedeniyle kadrosu- 


nu doldurmak için Türkiye pasaportlu bir 


oyuncu transfer ettiği düşünüldü. 


Çok büyük bir yanılgıydı. 


Cenk Tosun ilk maçında Galatasaray'a karşı oynadı ve 3-2 kazandıkları karşılaşmada iki gol kaydetti. Yarım sezonda Cenk Tosun 
14 lig maçında 18 gol attı.. 
Gaziantepspor'da üç sezon daha oynayan Cenk, gol sayısında çift haneli sayıların altına hiç inmedi. 


2014-15 sezonunun ortasına gelindiğinde Cenk Tosun'un artık bir Anadolu kulübünün istikrarlı golcüsü özelliğinden sıyrılması 


gerekiyordu. Yaşı da bunu gerektiriyordu ve Beşiktaş'a transfer oldu. 


Cenk Tosun Beşiktaş'ta bir İstanbul kulübünün yerli golcüsü özelliğiyle kariyerine başladı, gol kralı oldu ve ertesi sezon yani bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcülerinden biri oldu. 


Bu performansla Beşiktaş'ınCenk'i elinde tutması biraz da Cenk'e haksızlık olacaktı çünkü kariyeri sürekli olarak yükselişte olan Cenk Tosun'un artık Premier Lig'e yükselmesi gerekiyordu. 


Cenk Tosun 27 milyon Euro karşılığında Everton'a giderek en pahalı ikinci Türk oyuncu olacak. 
Barcelona'nın Atletico Madrid'den 
41 milyon Euro'ya transfer ettiği 
Arda Turan'ın yerini belki önümüzdeki sezonlarda alacaktır. 


Cenk Tosun aynı zamanda Süper Lig'in de bugüne kadar ihraç ettiği en pahalı oyuncu olacak. Bugüne kadar Süper Lig'in sattığı en pahalı oyuncu Fenerbahçe'den 
Al Ahli'ye 16 milyon euro karşılığında giden Moussa Sow olmuştu. 


Cenk Tosun transferi aynı zamanda ülke ekonomisine bir katkı yapmış gibi görünüyor. 


Spor endüstrisi için 


2017 


rekorların yılı oldu 


2018'e girerken spora Iş çerçevesinde baktığımızda 2017'nın kârlı transferler ve sponsorluk anlaşmaları ile geçtiğini söyleyebiliriz. 


Peki neler yaşandı birlikte bakalım: Mayweather'ın ayrıca bir yüze aldığı ifa- 
2017'de en çok para transferinin olduğu de ediliyor. 

lig Premier Lig oldu. Ligde 2016/17 sezonunda kulüpler transfer için toplamda 1.4 Statista'ya göre dünya çapında spor paza- milyon pound harcadı. Transfer harcaaları rı 91 milyar dolarlık bir ciro elde etti. 


bir önceki rekor sezon olan 2815/16'nın Yüzde 33 üstüne çıktı. 


Futbol tarihinin en pahalı transferi bu yıl gerçekleşti. Paris Saint Germain, Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödedi. 


Para sadece futbolda dönmüyor. Ağustos ayında Las Vegas'ta Conor McGregor'ın karşısına çıkan Floyd Mayweather bu dö- 2005'te 45.6 milyar dolar olarak açıklanan vüşten 108 milyon dolar kazandı. Dövüşün dünya spor cirosu 12 yılda ikiye katladı. 
508 milyon dolar getirdiği tahmin edilen 

PPV (Pay per view) yayın haklarından ise Bu yıl televizyonlara yavaş yavaş güle 


güle demeye başladığımız da bir yıl oldu. 
Amazon perşembe akşamları maçlarını yayınlamak için NFL'e 58 milyon dolar ödedi. 
Facebook da Şampiyonlar Ligi'ni ABD'de yayınlamak için Fox'a açıklanmayan bir ücret ödedi. Online yayıncılar 2018'de yükselen trend olacak. 

Araştırma şirketi Nielsen'e göre 2817 sona ererken global olarak sponsorluk harcamalarının 62 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Yine global olarak yayın hakları için ise toplam 45 milyar dolar harcanmış olacağı tahmin ediliyor. 

Roger Federer tekrar en çok kazanan tenisçi oldu. 2816'yı sakat geçiren Federer, 2017'de kazandıkları ile kariyerinde sadece ödüllerden 118 milyon dolar rakamı- na ulaştı 2017'de ödüllerden 11.7 milyon dolar kazanan Federer'in sponsorluklardan kazandıkları ise bütün bunlardan tamamen bağımsız. 


Eylül ayında NBA yıldızı Russell Westbrook, takımı Oklahoma City Thunder ile 5 yıllığına 285 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Westbrook NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. 

Serena William hamilileği nedeniyle 2017'yi çok aktif geçirmedi. Fakat yine de Haziran 2016 — Haziran 2017 tarihleri arasında 27 milyon dolarlık ödül parası elde etti. Serena Williams gezegenin en çok kazanan kadın sporcusu sıfatını korumaya 


devam etti. 


2017 Super Bowl yine rekor bir gelir elde 
etti. Super Bowl'da bu yıl 385 milyon dolarlık bir reklam geliri elde edildi. New England Patriots ile Atlanta Falcons ara- 


sında oynanan maçı 113 milyon kişi izledi. 


Bu yıl Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası oynanmadı. Ama FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısını 48'e çıkardığını duyurdu. 2826'dan itibaren uygulanacak bu yeni takım sayısı ile Dünya Kupası'na büyük takımların katılmaları neredeyse garanti altında olacak ve turnuvanın toplam gelirinin 6 milyar dolara ulaşması hesap ediliyor. 


2017 sona ererken NFL'in yayın haklarını 
Verizon satın aldı. 2.5 milyar dolarlık anlaşma ile Verizon maçları online platformlarda da yayınlayabilecek. 


Çin'in akıllı telefon üreticisi Vivo, FI- 


FA'ya 488 milyon euro karşılığında sponsor oldu. 
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elefefol Geleli Yalı cılığı için 2018'e ya İkea Son olarak bu işten 
Ea YelaMonid ismi, kurosport'un yasldiliişdeşi 1 yayın yöneticisi öreve getirdiği 


xarlalıllışsn'ın önderliğinde 9 
isikli on bulacağı Premier aileriie sinden bazı maçları 


almaya çalışacak. 6 milyar poundluk ihalenin sonucunda Premier Lig'in 2019- 
22 sezonlarında 
belli olacak. 

ABD'nin ücretli TV 
Discovery'nin bir 


yayınlayacak kurum 


platformu kanalı olan 
Eurosport, Peter Hutton'ın etkisiyle 1I0C'den 1 milyar euroluk bir anlaşma ile Avrupa kıtasındaki Olimpiyatlar'ın 


yayın haklarını almıştı. 

Dünyada 2 milyar kullanıcısı olan 2017'e MIS, ve bazı şampiyonlar ligi maçlarını 


Facebook, Meksika Ligi yayınlamaya başlamıştı. 

Artık önümüzdeki yıllarda maç için televizyonun karşısına geçmek yerine facebook'a bakacağız. 
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Fatıh Terim'in fikri miydi bilinmez ama "Nerede Kalmıştık” Galatasaray'ın sezon boyunca kullanacağı bir slogana dönüştü... 


Fatih Terim'in “Nerede kalmıştık” Tweet'i en çok retweet alan Türkçe tweet oldu. 


Twitter'ın resmi bir açıklamasını beklemeden bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü Türkiye'den atılıp 161 bin retweet alan daha önce başka bir tweet olmamıştı. (Eğer bu konuda yanılıyorsak geri bildirime açığız.) 

Fatih Terim 


“u 


Tweet atma olayı uzun zaman önce evde otururken kızlarım Buse ve Merve'nin fikriydi. 'Babacım eğer bir gün böyle bir şey olursa, böyle atalım' demişlerdi. 'Peki' dedim ben de. Başkan'la paylaştım, o da onay verdi.'Nerede kalmıştık.. tweeti oradan çıktı” dedi. Fakat Fatih Terim'in bu tweeti planlı bir iletişim stratejisi ve iyi bir spor pazarlaması örneği olarak görünüyor. Çünkü aradan daha 
24 saat geçmeden Fatih Terim basın toplan- 


tısında “Nerede Kalmıştık” sloganı yazan Galatasaray atkısı ile poz verdi. 


Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri olsa da Galatasaray camiasında Fatih Terim büyük bir isim. Galatasaray ve Fatih Terim isimleri yan yana geldiğinde böyle bir etkileşim rekoru kaçınılmaz oldu. Galatasaray da bunu sezon boyunca kullanabileceği ve pazarlayabileceği bir slogana dönüştürdü. 


Google aramalarında da “Nerede kalmıştık” sloganı son üç günde böyle bir artış gösterdi. 


Elbette her fikre ve görüşe açıklan Twitter topluluğun da “Nerede Kalmıştık” sloganı ile ilgili yapacak esprileri vardı: 


sponsorluk anlaşması ize 1.. 


Instagram profesyonel sporcular için özellikle de iyi bir kitleye sahipse alternatif bir gelir kapısı oldu. 


Eğer Lionel Messi kadar ünlü bir sporcu iseniz bu gelir kapısı olarak nitelendirdiğimiz instagram üzerinden küçük bir ülkenin yıllık askeri bütçesi kadar gelir elde edebilirsiniz. 


MESSİ VE SIRIN LABS ANLAŞMASI 


Neden Messi örneğini verdik? 


Çünkü Arjantinli yıldız Sirin Labs ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 
Açık kaynak kodlu dünyanın en büyük son tü- 


ketici elektronik aletlerini üreten Sirin Labs için Messi instagram hesabından postlar koymaya başladı. Blockchain ile ilgili bir gönderisini de aşağıda görebilirsiniz. 


Sirin Labs ile Messi arasındaki anlaşma- nın detayları açıklanmadı fakat daha önceki anlaşmalara bakıldığında Messi'nin her post için 500 bin dolar talep edebileceği tahmin ediliyor. 


Forbes, Messi'nin 2016'da sponsoru Adidas 


için 53.5 milyon dolarlık bir sosyal medya tanıtım değeri ürettiğini yazmıştı. 


2017'de 2017'de 


ol) futbol ve 
A , dijital dünya e MAVİ dahada 
Lalleşti / liç içe girdi... 


2017'yi geride bırakmamıza birkaç gün kaldı. Bu yıl futbolda dijitalleşmenin etkisini yeri geldiğince konuştuk ve gelişmeleri aktardık. Bu yıl spor nasıl daha da dijitalleşti, neler yaşandı bir gözden geçirelim istedik. 
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Futbol kulüpleri artık yayın haklarından bu şekilde oluştu. Galatasaray ve Fener- elde edecekleri gelir kadar instagram ta- bahçe ilk 28'de yer alıyor. Beşiktaş ise kipçi sayısını da önemsiyor. Dünya çapında 21'inci sıralamada. Temmuz 2017 verileri hangi kulübün ne kadar takipçisi var Digi- olduğunu da eklemekte fayda var. 


talsport bir sıralamasını çıkardı. İlk 20 


How People Watch Live Sports 


Guestion: How do you usually watch live sports? 


Televizyonun yerini 
Facebook alıyo r Via a cable box or antenna 


Bu yıl televizyondaki Güle ike hem spor yayınlarının bitmeye başlayacağını sık- Via a digital subscription ça yazdık. Amazon, Fa- 

: Via a free streaming site cebook ve Twitter spor yayıncılığında önemli e anlaşmalar yaptı. 


Other 


EXCLUSIVE DATA FROM 


Source: BI intelligence survey (n - 731), March 2017 B | İ N T E L L I G E N C E 


intelligence.businessinsider.com 


Neymar etkisi 


Neymar'ın PSG'ye transferi ile sosyal medya takipçi sayısındaki değişim grafiği. 


THE (DIGITAL) NEYMAR JR. çer cpoprs TRANSFER ANALYSIS 


FACEBOOK EVOLUTION FACEBOOK EVOLUTTON FACEBOOK EVOLUTLON AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH 


INSTAGRAM EVOLUTTON (0) INSTAGRAM EVOLUTTON INSTAGRAM EVOLUTMON AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH AUGUST 15ST TO AUGUST 7TH 


&3 
MİLE LİNE Zal 


TWİTTER EVOLUTTON TWİTTER EVOLUTTON TWİTTER EVOLUTTON , gili AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH AUGUST IST TO AUGUST 7TH AUGUST 1ST TO AUGUST 7TH 


I i | 
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Tinder da spor sektörüne girdi 


Tinder'dan sponsorluk alan ilk futbol 


kulübü Napoli oldu. Tinder'ın Manchester United sponsorluğu şimdilik 2018'e kalmış gibi görünüyor. 


Tinder neden Manchester 
United'la anlaşmak istiyor? 


Tinder spor sponsorluğuna Getafe, Grenoble Rugby ve Napoli ile başlamıştı. Yatırımlarından iyi geri dönüş 


m a arasına hitap eden bu uygulamanın spor kulüple- 


gözünü Manchester United'a dikti. : : : ri ve organizasyonlar ile anlaşmalar yapmasına 


Popüler aplikasyon, Ağustos ayının yeni tanık oluyorüz. 


başında Manchester United'la spon- 


e m Tinder'ın spor kulüplerine yönelmesindeki amaç 
tu. O tarihten bu yana sponsorlukla : N e g N 2 
a İ l ise spor izleyicisinin çoğunlukla genç bir nütag pekmir Gelişme olmağı, sikol fus olması yani Tinder'ın hitap ettiği yaş ara- 


a lığını çok iyi kapsaması. Bir diğer önemli olan 


Mele eabi e. Srek, gönüler leyana nen etken ise Tinder'ın bu gibi sponsorluklarla 


dk m mai markasını “normalleştirmesi”. Bugün AppStore'da 


Vee AES Ap ELİ e peer veya Google Play Store'da en çok indirilen 5 


e e ve el uygulamanın arasında Tinder var. 


RE yalamalı, Gem yon PONpçiiik Tinder'ın kullanım amacı tabii ki dating. Fa- 


a al ke cebook kadar normalleşmek ve toplumsal olarak 


ll in kullanımı amaçlayan Tinder bu sayede de daha 


MAM SR A e çe çok Tinder Plus üyesi olmasını hedefliyor. Man- 


e chester United'ın kolunda gördüğünüz bir mar- 


Tb Seçip eertagli örün erden kayı gizlemek, saklamak zorunda değilsinizdir. 


çete çelyop,, Pnier Kyeiçeme Men Koskoca Manchester United'a reklam veriyorsa 


Ela e e UR lie MDE herkes tarafından kullanılıyordur. Öyleyse Plus 


Ke Meya Bree meye gl Şa üyelik için ücret ödemek de daha doğal bir durum 


satıyor. Ağırlıklı olarak 16-34 yaş a 


Arsenal'ın altı startup'ın katılımıyla 18 hafta boyunca düzenleyeceği The Arsenal In- 


novation Lab başladı. Kulübün Eylül ayında duyurusunu yaptığı programa 250'den fazla startup başvuru yapmış ve bunlardan altısı Kasım ayında yapılan bir etkinlikle seçilmişti. 


Arsenal'ın pazarlama yöneticisi Vinai Venkatesham “Bu altı heyecan verici startupla önümüzdeki 18 hafta boyunca çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnovasyon bu kulübün kurulduğu 1886 yılından bu yana kalbinde yer alıyor. Amacımız alışverişten dijital içeriğe kadar bütün dünyadaki bütün taraftarlar için daha iyi bir deneyim hazırlamak” dedi. 


Programa katılmaya hak kazanan startuplara yakından bakalım. 


Peak 

Manchester'da bulunan bir data analitik şirketi. Arsenal'ın yapay zeka çözümlerine katkıda bulunacak. 2014'te kuruldu sürekli olarak büyüdü. 2015'te Northern Stars yarışmasında “İngiltere'nin en iyi teknoloji startupı” seçildi. 


BotNation 

Chatbotları, mesaj uygulamaları, sesli komut uygulamaları ve web siteleri için yapay zeka üreten bir Fransız Startup'ı. Programda Arsenaldirect e-ticaret sitesinde satın alım yapmak isteyen taraftarları yönlendirecekler. Şimdiden 53 ülkede 708 şirketin kullandığı bir sistemleri var. 


Worapay 

WoraPay mobil tabanlı bir sipariş ve ödeme yapma teknolojisi. Bu programda Arsenal'ın maç günü taraftarlarının yiyecek ve içecek siparişlerini işleme alıp ödeme yöntemi için çözüm getirecek. Londra'da bulunan WoraPay şimdiden Lloyds Banking Group ve Mastercard tarafından kullanılıyor. 


I like that 

Londralı bir startup olan I like that Arsenal.com gibi uluslararası siteler üzerinden doğrudan alışveriş yapılmasını sağlıyor. Böylece kullanıcı Arsenal'ın resmi alışveriş mağazası yerine kulübün ana sayfasındaki gördüğü bir şeyi hemen satın alabiliyor. 


KonnecTo 

KonnecTo data toplama ve analiz üzerine kurulmuş bir yapay zeka. Merkezleri Tel Aviv'de. Arsenal taraftarlarının davranışlarını ve etkileşimlerini bir data halinde toplayıp bunları okunabilir bir rapor haline getirecek. Arsenal'ın iş ortaklarıyla yakınan çalışarak Arsenal'ın taraftar kitlesinin daha yakından tanınmasına olanak sağlayıp potansiyel iş ortaklarının bulunmasında yardımcı olacak. 


These bots are only for the demo and are so very limited. For more details regarding the features feel free to contact us. 


« CONTACTS 


Here are some use cases. We'll add N more regularly: 


Hi Jonathan 


Thank you for your interest in our brand. 


N 


Envoyer un message 


© Relanrer 


oo Payments Without Gueues Wwwworapay.com 


rapaycom. 
#OrderAndPay 


Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonraki kariyerini akademik olarak yönlendirmek isteyen oyuncular bize heyecan veriyor. 
Nuri Şahin'in Hürriyet gazetesine verdiği röportajda kendisini futbol dünyasında kısıtlamak yerine hayata daha geniş bir 


vizyondan baktığını anlıyoruz. 


Hürriyet'ten Koray Durkal'a konuşan Nuri, futbol sonrası kariyeri için hazırlıklara başladığını belirterek şunları söyledi: 


“Son 1 yıldır okuduğum kitapların tarzını değiştirdim. Liderlik ve insan yönetimi kitaplarına yöneldim. Ağırlıkla futbolu bırakıp teknik direktör olan oyuncuların biyografilerini okuyorum. Uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve elit sporcularla çalışan, ünlü bir akademisyenden bireysel danışmanlık almaya başladım. Performans istikrarı ve liderlik konusunda Dr. Alan Watkins ile özel olarak çalışıyorum. 


Beni çok heyecanlandıran bir diğer gelişme de, Harvard'a yaptığımız başvuru. Kabul edilirsem, futbol kariyerimle üniversite eğitimimi birlikte yürüteceğim. Dünyanın en iyi üniversitesinden yöneticilik dersleri almış olmak, o havayı solumuş olmak, futbol sonrası kariyerim için çok değerli olacak.” 
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Spor yayıncılığ ında 


7 


li 


m olacak 


Ingiltere'de bulunan araştırma şirketi Juniper Research 2018'de İmara sektörü ile ilgili tahminlerini Gk 


Lu i ve amazon 'un 


Facebook ve Amazon'un spor yayıncılığına çok hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bunun nedenlerini yazıyoruz. Anlaşılan o ki Amazon, Facebook ve diğer dijital ortamlar 2018'de bunu yaygınlaştırarak devam ettirecek. 

Juniper Research'in yayınladığı “2018 Teknoloji Trendleri” raporunda en üst sırada Amazon ve Facebook'un büyük spor organizasyonlarının yayın haklarını alacağı yer alıyor. 

Şirketin 2018'den teknolojiye dair beklentileri şu şekilde: 

Amazon ve Facebook büyük spor organizasyonları için Over the Top Media (OTT) yayıncılığı için önde gelen markalar olacak. 
Apple, Facebook ve Google sosyal ödeme yön- 


temlerini kitlelere ulaştıracak. 


Yapay zeka ve Blockchain, finans teknolojisine ve sigorta çözümlerine destek verecek. 

Hızlı takip ve internet of things için daha gelişmiş bilgisayarlar olacak. 

Yüz tanıma uygulamaları patlayacak. 
Yatırımlar için yapay zeka ve uygulamalar danışmanlık verecek. 
Öğrenen makineler kimliğinizi tanımaya başlayabilecek. 

Çin'in kredi kartları ve ödeme yöntemleri batı pazarında yaygınlaşacak. 

Kitlesel eğitim için akıllı oyuncaklar çıkacak. 

Kablosuz şarj pazarı büyüyecek. 


Scoutium, 1 milyon dolar daha yatırım aldı. 
İstanbul Startup Angels üyelerinden Hande Enes, Ali Keçecioğlu, İTÜ Çekirdek ve Nokta Yatırım ile yeni yatırım turunu tamamlayan Scoutium, futbolcuların keşfedilmesini ve scout edilmesini sağlayan bir uygulama olarak hizmet veriyor. 


25 futbol kulübü ile birlikte çalışan Scoutium, kullanıcılarının yaptığı futbolcu değerlendirmelerini ve canlı analizleri kulüplere ulaştırarak futbolcuların keşfedilmesini sağlayan dijital bir futbol gözlemciliği platformu olarak hizmet veriyor. 
Yatırımla birlikte İngiltere ve ABD'ye açılmayı da planlayan Scoutium, 2818 sonu- 


na kadar 2 bin 500 futbolcu analizi yapmayı ve binden fazla futbol kulübü ile birlikte çalışmayı hedefliyor. 


İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Big Bang yarışmasına katılan Scoutium buradan da 400 bin liralık bir yatırım almıştı. 


Scoutiumda futbolculara puan verip, ortalama 


puanlarını ekleyebilirsin. Çok yakında! 


Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E, İsviçreli endüstriyel teknoloji devi ABB ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 


Anlaşma çerçevesinde şampiyona artık “ABB FTA Formula E Championship” olarak adlandırılacak. 


Düzenlenmeye başlayalı daha dört yıl olmasına rağmen ABB gibi büyük bir sponsorluğu elde eden Fomula E, böylece ticari olarak taşıdığı potansiyeli de göstermiş oldu. 


Formula E'nin CEO'su Alejandro Agag, Formula E için tarihi bir gün olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bu büyük ihtimalle bugüne kadar Formula E'nin yaptığı en büyük duyuru. ABB ile aynı hedeflere sahibiz. ABB yeni teknolojilerle dünyadaki ulaşımın geleceğini şekillendiriyor. Biz de tam olarak bunu yapmak istiyoruz.” 


Genel olarak otomobil şarj istasyonları ve araçların elektrikli hale çevirilmesi gibi teknolojiler üzerine çalışan ve ürünler ortaya çıkaran ABB'nın CEO'su Ulrich Spiesshofer ise bu sponsorluğun doğal bir 


uyum olduğunu söyledi ve “Birlikte bu heyecan verici ortaklığın gelişimini göreceğiz. Bir arada geleceği yazacağız” dedi. 
2014'ten bu yana düzenlenen Formula E'de bu sezon 18 takım yarışıyor. Diğer markalar da gelecek sezonlar için katılım göstereceklerini açıkladı ve bu sayı daha da yukarıya çıkacak. 


